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GOED NIEUWS

Luigi Rosca

1. begrijp, maar wel over wat ik WEL begrijp
We krijgen veel nieuws, en vaak is het en niet in toepassing breng.”
slecht nieuws. Nieuws wat eigenlijk
helemaal niet leuk is, maar hoe fijn is het Dit laat ons zien dat wij door God gezonden
alsiemand je goed nieuws brengt! zijn en dat wij, net als Filippus, het goede

nieuws aan de mensen moeten brengen.
Gods woord brengt ons goed nieuws. God wil dat mensen weten dat Hij van hen
Hoewel velen de mogelijkheid hebben om houdt, dat Hij hun zonden wil vergeven
de Bijbel te lezen, zijn ze er vaak niet in door Jezus Christus, de Verlosser.
geinteresseerd om die te openen en eruit
te lezen. Anderen lezen de Bijbel wel maar Met de hulp van de Heere Jezus doe
begrijpen het niet, het Woord van God ik dit ook.

heeft een gebod voor ons. En wel zoals dat
staat beschreven in de Handelingen van de
Apostelen 8:26: “En een engel des Heeren
sprak tot Filippus zeggende: Sta op en ga.”

Filippus moest de machtige Ethiopische
kamerheer ontmoeten die een boekrol in
zijn hand had, eruit las en het niet begreep.
Filippus werd gestuurd om hem te helpen
Gods boodschap, Gods liefde, te begrijpen.
De kamerheer begreep het en Filippus
doopte hem. Hij geloofde in de Heere
Jezus Christus, de Zoon van God, die hem
ook redde.

Ik herinner me iets dat werd gezegd door
een vrouw die de geschiedenis inging als
een bijzondere gelovige. Haar naam was
Corrie ten Boom en ze zei: “ik maak me
niet zo druk over wat ik in de Bijbel NIET




2.

Onlangs had ik tijdens de evangelisatie
activiteiten die ik in de gevangenis doe,
een privégesprek met een gevangene.
Hij wilde mij persoonlijk, zonder anderen
erbij, vertellen dat hij ook graag christen
zou willen worden, alleen dat hij dat niet
kan. “Waarom dan niet”, vroeg ik hem.

“Sinds ik hier in de gevangenis zit”,
vertelde hij me, “belt mijn schoonmoeder,
de moeder van mijn vrouw elke dag, ze
veroordeelt me omdat ik haar dochter
ongelukkig heb gemaakt, door wat ik
gedaan heb werd ik gearresteerd en heb
hun leven kapot gemaakt, en nu weet ik
niet wat ik moet doen.”

“Wat adviseert u mij” vroeg de man
aan me. Ik antwoordde hem kort:

”

“Hou van haar.” “Van wie?” vroeg hij.
“Van je schoonmoeder” antwoorde ik
hem. “Hoe kan ik nu van haar houden
als ze zo gemeen is?” Ik vroeg hem:
“was het netjes wat jij deed zodat je hier
kwam?” Het antwoord was nee. “Heeft
God je vergeven” vroeg ik hem. “lk denk
het wel” zei hij. “Als dat zo is bid dan
met de woorden van het Onze Vader: en
vergeef ons onze schulden, gelijk ook
wij vergeven onze schuldenaren.” Bijde
volgende gelegenheid zei hij: “Ik vroeg
mijn schoonmoeder om vergeving en nu is
ze een stuk kalmer.”

3.

Tijdens de huisbezoeken die ik afleg,
ontmoette ik een zeer religieuze katholieke
man, die geen kerkdienst mist. Maar in

het dagelijks leven is hij een ontevreden,
nerveuze, boze man. Ik probeerde hem te
helpen en vertelde hem dat hij een levende
relatie met de Heere Jezus nodig heeft.

Hij vertelde me: “Ik heb een auto en op het
stuur van mijn auto heb ik de icoon van
Maria, de moeder van God. Ik ga niet op
pad zonder haar te aanbidden.”

“Datis het probleem”, zei ik tegen hem.
“Om als christen te kunnen leven, hebben
we kracht nodig. De Moeder van God
stierfen bleef dood, zij zal opstaan bij de
opstanding van de doden. Omdat ze dood
is, kan ze je geen kracht geven. Je hoeft
niet tot haar te bidden, omdat ze je niet
hoort. De Heere Jezus stierf voor onze
zonden, maar op de derde dag stond Hij
weer op. Hij leeft. Hij is de Verlosser. Bid tot
de Heere Jezus en vraag om de kracht om
je leven te veranderen! Zonder de hulp
van de Heere Jezus zou ook ik net als jij
ongelukkig zijn geweest.”

Het goede nieuws is dat Hij ons wil
vergeven, maar ons ook de kracht geeft

om Hem te gehoorzamen.

Geprezen zij God.



BALANS
OVER 2023

André Muit

Het jaar 2023 ligt bijna achter ons.
Een veelbewogen jaarin alle opzich-
ten. Ik moest afscheid nemen van
mijn echtgenote, Evelyne. Het jaar
begon met grote zorgen op 8 maart
2023 is zij overleden. Deze verdrieti-
ge gebeurtenis heeft ook invloed ge-
had op mijn werk in Roemenié. Ik had
niet altijd de energie die ik eerder wel
had. Maar gelukkig begint dat lang-
zaam weer terug te komen.

Maar ook in Roemenié hadden en hebben
we te maken met moeilijke omstandighe-
den. Het is altijd al een mix van mooie en
moeilijke zaken. 2023 leek toch wel het
jaar waar ingewikkelde zaken en moeilijke
omstandigheden overheersten. Het over-
lijden van een aantal ernstig zieke kinde-
ren hakte er hard in bij ons hele team. Kin-
deren en hun familie die we steunden in de
vaak zo uitzichtloze situaties.

Financieel zwaar weer

Ook in financieel opzicht stormt het.

De stijging van alle kosten vragen onze
permanente aandacht. De Roemeense
overheid heeft enorme tekorten op haar
budgetten. Het gevolg voor ons is, dat
de onderhandelingen voor het toeken-

nen van subsidies, heel moeilijk verlopen.
We krijgen subsidie van de provinciale en
lokale overheden. Dat zijn twee verschil-
lende instellingen. Het provinciebestuur
heeft de subsidie voor 2023 pas toege-
kend in september 2023. Dat is normaal
de periode dat de onderhandelingen be-
ginnen voor het volgende kalenderjaar.
Dan denkt u misschien: mooi dat het toch
toegekend is. Dat is ook zo. Het is helaas
niet met terugwerkende kracht. Dat houdt

in dat we kosten die tot september 2023
gemaakt zijn, niet kunnen declareren.




Dat houdt ook in dat we van de provinciale
overheid maar voor 4 maanden subsidie
kregen en het bedrag veel lager is.

De gemeente Bacau tobt helemaal met

de financién en heeft te maken met een
ingewikkelde politieke situatie in het ge-
meentebestuur. In september 2023 kre-
gen we het bericht dat de subsidie voor
2023 helemaal niet toegekend wordt. Dat
is de eerste keer in 18 jaar (sinds we sub-
sidie krijgen) dat er geen geld beschikbaar
komt. Samengevat: stijgende kosten, veel
minder subsidie van de provinciale over-
heid, geen subsidie van de gemeente Ba-
cau. Deze subsidies vormen de basis van
ons inkomen om de projecten in Roemenié
draaiend te houden. Nu dit allemaal weg-
valt hebben we te maken van een tekort
van bijna €200.000. Dat is een moeilijke
situatie. Dat is ook een situatie waarbij

we u hulp als trouwe lezer van de HCR-
nieuwsbrief nodig hebben.

Het financiéle tekort was veel groter. Het
mooie is dan, dat we zien dat mensen en
bedrijven om ons heen dan toch in- en bij-
springen. Mensen die de situatie begrijpen
en ook graag willen dat het werk in Roe-
menié doorgaat. Het HCR-bestuur en haar
adviseurs spelen hier een grote rol in. Op
de achtergrond wordt er veel werk verzet
om ondersteuning en ideeén te geven in
deze situatie. Maar er zijn ook bedrijven
en stichtingen die wat extra deden dit jaar.
Daar zijn we bijzonder dankbaar voor.

Ook lichtpunten
Uiteraard gebeuren er ook mooie din-
gen. Dingen die we konden doen door uw

steun. Ik noem als eerste de tientallen
kinderen die maandelijks een schoolbeurs
krijgen. Dat zijn kinderen die in moeilijke
situaties opgroeien en zonder deze maan-
delijkse steun niet en nooit onderwijs
zouden kunnen volgen. Het is dan heel
bijzonder om te zien en mee te maken dat
deze maandelijkse schoolbeurs het ver-
schil maakt van het wel of niet naar school
gaan. Op deze manier komt er een licht-
puntje, een klein beetje uitzicht op een
betere toekomst van deze kinderen die
opgroeien in uitzichtloze situaties.

Ook is het mooi om te zien dat bijna 100
kinderen met autisme, per week, onze
centra bezoeken. De meeste van deze kin-
deren maken iedere dag een klein stapje
vooruit. U heeft er in de vorige nieuws-
brief over kunnen lezen. Onze therapeu-
ten en de rest van het team doen er alles
aan om de kinderen zo veel als mogelijk in
te laten stromen in het gewoon of speciaal
onderwijs. Voor het zover is, gaat er vaak
een traject van minimaal 2 jaar intensieve
therapie aan vooraf. De behandelingen
beginnen op jonge leeftijd om het beste
resultaat te hebben. De tijd is vaak kort
en daar komt bij dat er in Roemenié geen
voorzieningen zijn voor oudere kinderen
met autisme. Dus gaan we voor intensie-
ve behandelingen en het best mogelijke
resultaat. Het is bijzonder om te zien hoe
deze kinderen bij ons binnenkomen bij de
start van de behandeling, hoe ze daarna
stapje voor stapje vaardigheden aanle-
ren en dan veel zelfstandiger naar school
gaan. Zonder deze intensieve therapie zou
dat niet mogelijk zijn. We hebben geluk-



kig een goed team. Een bijzonder team. Ze
doen er alles aan het best mogelijke resul-
taat voor deze kinderen te bereiken

Veel jongeren geholpen

Er zijn nieuwe jongeren in de huisjes voor
de integratie van jongeren, voor velen
bekend als kamertraining project. Jon-
geren die opgegroeid zijn in kinderhui-
zen, slachtoffer zijn van mensenhandel of
door bijzondere situaties niet meer thuis
kunnen wonen. Een grote groep heeft dit

project dit jaar afgerond en wonen nu op
zichzelf op weg naar hun zelfstandigheid.
Deze jongeren wonen bij ons. Ze kunnen
maximaal twee jaar bij ons blijven. In die
tijd ronden ze hun opleiding af of gaan aan
het werk. Dit traject wordt dan door ons
begeleid. Ze hebben namelijk geen familie
waar ze op terug kunnen vallen. De jonge-
ren met potentie om verder te studeren,
kunnen naar ons project in Boekarest. Al
de kosten voor de jongeren die in Boeka-
rest gaan studeren worden door de inzet




van stichting SBN (project ANA) betaald.
Zijbieden de mogelijkheid aan deze jon-
geren om een studie af te ronden. Voor de
andere 22 jongeren die bij ons in Bacau
verblijven is het altijd zoeken naar financi-
en om deze kosten te kunnen dekken. Om
een indruk te geven. De kosten voor 1 jaar
opvang en begeleiding zijn € 3.700 per
persoon. Dit project bestaat al 25 jaar. In
die tijd hebben 750 jongeren tijdelijk kun-
nen opvangen en begeleiden. Ook helpen
we jongeren die bij ons komen en geen
verblijf nodig hebben maar wel begelei-
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ding nodig hebben. Als we deze jongeren
daarbij optellen dan hebben we het over
z0’n 2.000 jongeren die we mede door uw
hulp konden ondersteunen in hun weg
naar de zelfstandigheid.

Kostenstijgingen geven veel problemen
Zoals ik al schreef hebben we te maken
met stijgende kosten. Ook de families die
in armoede en uitzichtloze omstandig-
heden leven, voelen dat het beste. Het
wordt voor hen steeds moeilijker om een
maaltijd op tafel te zetten, hun kinderen
naar school te laten gaan en kleding aan
te schaffen. Heel vaak hebben ze ook te
maken met gezondheidsproblemen en zijn
hebben geen ziekenkosten verzekering.
Dat bedoel ik als ik schrijf over uitzicht-
loze situaties. Het aantal nieuwe aanvra-
gen voor hulp en begeleiding is nog steeds
heel groot. Door uw bijdragen en donaties
kunnen we 120 families per maand helpen
met kleine stapjes uit de vaak zo moeilijke
situaties te komen.

We hebben uw steun hard nodig om door
te kunnen gaan met al deze mooie pro-
jecten.

Met dank voor al uw inzet
en steun wensen we u een
gezegend 2024



EN WEER WAS ER
VERBAZING!!!

Pleun Eikelboom

Voor mij zo ongeveer de 12e keer,
voor Kees Vroegindeweij de tweede
keer en voor Dirk Peter Boot de eer-
ste. Trudy Schinkelshoek, onze notu-
liste en administratief medewerkster,
wilde graag ook eens mee, zij was 18
jaar geleden voor het laatst geweest
en dan amper in Bacau.

We gingen met z’n vieren op stap. Dinsdag
7 november. Vanuit Bruinisse, Opheusden,
Krimpen aan den IJssel en Lekkerkerk naar
Schiphol. Daar moesten we om half acht
zijn, want half tien stond het vertrek van
KL1373 naar Boekarest gepland. Voor mij
écht vroeg op, maar mijn “hulpe tegen-
over mij” leed mee en reed zelfs Trudy en
mij naar de metro, omdat bussen vanuit de
Krimpenerwaardse polder op dat tijdstip
wel héél schaars zijn.

Na een voorspoedige en comfortabele
vliegreis troffen we Kornel op het vliegveld
in Boekarest en volgde een autoreis van
300 km, ruim vier uur over uiterst smalle
vierbaanswegen, naar Bacau. Zeker ook
omdat de klok daar een uur vroeger staat
én we toch al gauw zo’n 1800 km naar het
oosten waren opgeschoven was het al-
weer donker toen we aankwamen op ons

overnachtingsadres. Trudy en ik hadden
allebei een kamer in Hostel Holland, dat
voor mij al voelt als een soort “thuis-ko-
men daar”. Kees en Dirk Peter verbleven in
een hotel in de buurt.

André ontmoeten, gezamenlijk eten en
daarna slapen. Op woensdag ontmoetten
we elkaar in het kantoor van André en na
de koffie leidde hij ons langs alle onder-
delen van Asociatia Betania: Centrum De
Dolfijn is zo onderhand hét toonaange-
vende autisme centrum voor kinderen van
het land. Intensieve behandeltrajecten,
heelvaak één op éénin 29 kleine, veilige
en prikkelarme kamertjes. Zijn er studen-
ten gedragswetenschappen (HBO, WO) die
dit lezen en nog stage zoeken...gelukkig
spreken steeds meer Roemeense collega’s
Engels. Meerderen gingen je voor. Vanuit
Radboud, vanuit CHE en wellicht binnen-
kort ook Windesheim... Er wordt daar wat
groots verricht.

Verbazingnummer 1
Verbazing nummer 2?...Wat is er sinds mijn

vorige bezoek begin mei 2022 veel verbe-
terd in die ruimtes!




Ouderkerkse jongeren en Nieuw-Vennep-
se bouwvakkers hebben ontzettend mooi
werk gedaan!

Het bezoek aan het revalidatiecentrum is
dan verbazing nummer 3.

Misschien vooral bij mij, dat zij dan zo,
maar een zo mooie voorziening inclu-
sief een zwembad op lichaamstempera-
tuur met alle deskundigheden erbij mag
een mooier, lichter en luchtiger onderko-
men hebben, met in elk geval fatsoenlijke
vloerbedekking. Maar dit hangt samen
met verdere plannen met dit gebouw en
een braakliggend terrein aan de overkant
van de straat.

We keken binnen bij de Dagbesteding voor

jongelui met een verstandelijke beperking.

Mijn vrouw spreekt liever over anders
begaafden. Het verbaast me altijd weer.
Ben ik anderhalf jaar niet geweest, klinkt
bij binnenkomst direct ‘hihi’...alsof ze me
gisteren nog spraken. Nummer 4, dus.

Verbazing 5 was het goed gevulde Depo-
zit. Er was net wat vracht met hulpgoede-

ren aangekomen, dus werk genoeg om al-

les weer een goede bestemming te geven.

Maar alles overtreffend was wat er ge-
beurde bij de kamertraining. Meiden die
leren “mens onder mensen te zijn” na een
soms verschrikkelijke jeugd of slechte
start in de volwassen wereld. Vaak zitten
ze er wat schaapachtig bij te kijken, maar
altijd is er wel één die wat wil laten zien en
soms vertellen. Maar deze keer...één van
de meiden stond op, nam ons mee met
een breed armgebaar en ging volledig los
over haar toekomst. Dit in rap Engels...de
leiding en André waren met stomheid ge-
slagen. Wat gebeurt hier??!!

Zo ben je twee uur aan het rondkijken en al
6 verbazingen rijker.

Er komen er nog meer.

Na de lunch reden we naar een paar echte
HCR-projecten. Uiteraard samen met
Ciprian, want hij kent z’'n klanten, onze
klanten. Eerst naar een naschoolse op-
vang, waar kinderen uit het nabijgelegen
barakkenkamp wordt geleerd wat ze niet
op school leren: daar leren ze rekenen en



schrijven...hier leren ze zich gedragen, hier
leren ze hoe het hoort buiten het kamp. Vijf
van de kinderen daar zitten op school dank-
zij uw bijdrage aan ‘Een toekomst voor elk
kind’. We zochten een paar van die kinderen
op in het kamp Izvoare. Het ‘jongetje van
vorig jaar’ zit nog steeds op school en doet
het goed. De moeder van veel kinderen is
nog steeds trots, de kinderen zijn schoon,
de haren verzorgd, verbazend hoe ze dat
voor elkaar krijgt. In een krot met blootlig-
gende kroonsteentjes en een lap voor de
buitendeur.... Hier stop ik met verbazingen
tellen...het worden er te veel tegelijk.

We reden door. Naar Padurea Mesteacanu-
lui (Ajn, die tijdlijn op Google Maps). Daar
wachtte een voorganger van een Pinkster-
gemeente op ons. Hoewel hij geen ‘Pas-
tor/Herder’ genoemd wilde worden, enkel
‘preacher/prediker’, bracht hij ons bij een
aantal van zijn schapen. Drie gezinnen, lie-
ver drie moeders met kinderen. Een jochie
van een jaar of 11 met kanker die dankzij
uw bijdrage aan HCR behandeld kan wor-
denin een ziekenhuis op 2,5 uur rijden. De
vooruitzichten zijn goed, gelukkig. Maar dat
moedertje had nog een stuk of 10 kinderen
en pawas in Noorwegen aan het bedelen.
Hij zou wel weer thuiskomen en dan zou hij
wel €500,- meebrengen...bij elkaar ge-
bedeld.. .jaja, dachten wij, verbaasd. Maar
gelukkig zijn wij geen justitie en oordelen
wij niet. Wij helpen het kind, hij zit ook op
school en begeleiden het gezin. We hebben
voor het jochie en het moedertje gebeden.
Tweetalig.

Een ander vader-weg-gezin waar moeder
sinds een paar maanden weet dat ze kan-

ker heeft. Ze wilde zo graag een nieuw bed
voor een paar van haar kinderen... Het
komt eraan, evenals een groter bed voor
haar kinderen en een kast. Dat wordt een
krot met mooie inrichting. En téch zal het
haar / hun leven verbeteren.

Een derde moedertje, 27 jaar, 5 kinderen
met de oudste van 13, vader aan het be-
delen in Zweden. Maar hij komt altijd weer
terug. Blijkbaar met geld en uiteraard

zal dan ook wel snel het volgende kind er
aankomen. Hoelang zou het duren voor-
dat dat oudste meisje van 13 ook moeder
wordt?

Voor ons schrijnend

Deze situaties zijn voor ons schrijnend,
maar voor al die mensen misschien heel
normaal. Zo is dat nou eenmaal, zo gaat
dat nou eenmaal, zo is onze cultuur, onze
traditie, wij hebben het altijd zo gedaan,
wij doen niet mee aan al die nieuwigheid.
Maar wat mij dan vooral verbaast, ik
schreef dat eerder toen ik daar op bezoek
ben geweest, is dat overheden het ge-
woon laten bestaan, het blijkbaar wel best
vinden, het te ingewikkeld vinden om de
confrontatie aan te gaan, de achterstel-
ling in stand houden, geen leerplicht in-
stellen en handhaven, geen leger maat-
schappelijk werkers die armoede insturen
en ervoor zorgen dat er fatsoenlijke huis-
vesting komt. HCR en Ciprian kunnen dat
nooit, wij kunnen enkel individuen helpen
en mogelijk tot jaloersheid verwekken,
maar dat is niet genoeg! Ik weet nog van
de stadswijken in Rotterdam die gesa-
neerd werden, van de woningen die of-
ficieel onbewoonbaar werden verklaard,




van de banenprojecten. Wét zou het land

opknappen als de overheid eens voor zijn
burgers ging zorgen!

Er was ook een donderdag. Die was wat
luchtiger. André had kaartjes geregeld
voor een concert van de Bacau Philhar-
monic, het symfonieorkest van Bacau. Hij
kent de liefde voor klassieke muziek van
z'nvoorzitter... We waren bij de generale
repetitie, want het concert zelf was uit-
verkocht. Ik ging ergens zitten en vroeg
aan m’n buurvrouw of ze Engels sprak.
Dat deed ze, die bleek eigenlijk de pianist
van het concert, maar het podium was te
klein, dus ze kon niet meedoen. Haar man
wel. Hij speelde trombone. Twee nieuwe
“vrienden” op Facebook erbij. Aangenaam
kennis te maken.

Op de terugweg bezochten we het noten-
verwerkingsbedrijf van Talenting Agricul-
ture, waarvan de opbrengsten ten goede
komen aan Asociatia Betania.

Donderdagmiddag bezochten we het au-
tismecentrum in Roman, noem het maar
een spin-off van de Dolfijn in Bacau. Een
tweeling met autisme, twee van die starre
jongetjes, waarmee zij nog maar twee

weken aan het werk waren en dus amper
kennisgemaakt. Tobbers zijn het eigenlijk.
Maar goede begeleiding en therapie kan
heel veel voor hen betekenen.

Een korte vergadering van de bestuursle-
den met André leverde op dat we bij twee
belangrijke fondsen (Afas en Insinger) een
projectaanvraag gaan voorbereiden. Dirk
Peter gaat met André hiermee aan de slag:
Een kinderboerderij, nieuwbouw voor het
Revalidatiecentrum. Kees is oprecht be-
trokken op die mensen in armoe, waarom
kan die mensen geen werk aangebo-

den worden? In Nederland, in Roemenié&?
De verbazing daarover is centraal in zijn
hoofd gaan zitten. Zéér de moeite waard
om daar tijd en moeite in te gaan stoppen.
Gaat hij doen, samen met Ciprian. Wel érg
ingewikkeld, maar zéker de moeite waard.

En nogiets: in 2024 is het 30 jaar geleden
dat HCR werd opgericht. In 2025 is dat 30
jaar geleden voor Asociatia Betania. We
hebben besproken dat gezamenlijk in één
gelegenheid te vieren en te herdenken.
Het idee van een georganiseerde vrijwilli-
gersreis is geopperd. Wie weet, wat hieruit
voortkomt.

Onze terugreisdag, vrijdag de 10e, was het
spiegelbeeld van de heenreisdag. Geluk-
kig ging alles goed en ongestoord.

We zien terug op een prachtig werkbe-
zoek, danken André, Ciprian, Kornel en
Julian voor de gelegenheid en de bege-
leiding en bovenal de Heere voor Zijn be-
warende hand en voor alles wat Hij al die
jaren steeds weer gafF.
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Werkgroep “IJssel en Lek “

Deze werkgroep is bezig met de
voorbereidingen voor de komende
verkoping en rommelmarkt. De 26e editie
die gehouden zal worden op D.V. 9 maart
2024 hoopt net als de vorige keren op
een goede belangstelling. Dit is ook sterk
afhankelijk van de weersomstandigheden.
Het is er vaak erg gezellig en ook een
ontmoetingsplaats. We hebben er veel
vertrouwen in dat de werkgroep er weer
wat moois van weet te maken.

André Muit op bezoek bij kunstenaar
Andrei Fokkink

Samen met mijn vader ben ik op bezoek
geweest in Enschede en wel bij Andrei
Fokkink. Andrei is in Bacau geboren en
woont al jaren in Enschede.

Andrei heeft geen controle over zijn
bewegingen. Hij is voor communicatie
aangewezen op zijn oog bestuurde
computer: de MyTobii. Naast
communiceren, vooral met email en
uitspreken van zelf getypte tekst,
muziek draaien, musiceren en de agenda
bijhouden gebruikt Andrei deze computer
ook om te tekenen. Hij tekent samen
met de Enschedese kunstenaars Gerdie
Schiphorst en Quinta Bies, maar ook als
niemand kijkt.




Naast het zichtbare plezier wat Andrei
beleeft aan het tekenen is zijn omgeving
diep onder de indruk van wat Andrei kan
en maakt. Zo ontstond het idee bij zijn
teken-buddy, Gerdie Schiphorst om een
selectie van zijn tekeningen te exposeren.
Andrei’s werk is regelmatig te bekijken
tijdens tentoonstellingen. De afgelopen
tijd was het werk te zien Amersfoort,
Enschede en Hengelo. Ook daar is het
werk te koop. De opbrengst gaat naar het
goede doel.

En dat goede doel is mensen met
beperkingen in Roemenié! We gaan samen
onderzoeken hoe we de opbrengst op een
mooie manier kunnen besteden om het
leven van mensen met beperkingen in
Roemenié iets gemakkelijker te maken.
Dat kan bijvoorbeeld door hulpmiddelen
of aanpassingen die vaak door gebrek aan
financiéle mogelijkheden niet gebeuren.

Er zijn genoeg mensen op de wereld

die wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Andrei wil de wereld een
stukje mooier maken en hoe kan dat door
te tekenen? We hebben allerlei plannen
besproken die we verder uitgaan werken.
Het was een bijzondere ontmoeting en we
zijn heel blij met de inzet en betrokkenheid
en vooral hoe hij ondanks zijn
omstandigheden zo vorm weet te geven

aan hulp voor mensen met beperkingen
die het zoveel minder hebben.

Graag ook nog even de aandacht voor de
acceptgiro die per 1juni 2023 definitief
is verdwenen. Geen nood, er zijn toch
voldoende manieren om uw donatie te
kunnen geven:

e  Ukunt ons machtigen —via uw
bank of een bericht aan HCR (email:
info@stichtinghcr.nl of website:
www.stichtinghcr.nl) —om een
zelf te bepalen bedrag periodiek
automatisch te laten overschrijven;

*  Ukuntuw gift doen via
internetbankieren of de QR-code op
de achterzijde van de nieuwsbrief;

*  Hetkan ook via onze website: ga
rechtstreeks naar ‘Doneren’ voor een
eenmalige donatie;

*  Een papieren overschrijfformulier, dat
u aanvraagt bij uw bank. U vult zelf
het bedrag in en ons IBAN nummer:
NL13 INGB 0007 5255 31 t.n.v.
Stichting HCR te Opheusden.

Het formulier stuurt u op naar uw
bank en zij regelen de betaling.

De acceptgiro werd veel gebruikt door
onze donateurs. Hopelijk vindt u de
weg naar de nieuwe betaalmiddelen.
We kunnen u namelijk niet missen!



wun Zorgvoor de allerarmsten.

Helpt umee?
Uw hulp is hun toekomst!
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