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Doel

Stichting Hulpverlening Christenen in
Roemenié (HCR) verleent geestelijke,
materiéle en humanitaire hulp, en ondersteunt
evangelisatieactiviteiten in Roemenié.

Comité van aanbeveling
ds.].). van Eckeveld - Zeist;

ds.A. A.Egas — Damwoude;

ds. M. Goudriaan — Veenendaal;

ds. W. Harinck — De Meern;

ds. D. Heemskerk — Uddel;

ds.]. M. ]. Kieviet — Barendrecht;

ds. K. ten Klooster — Ridderkerk;

ds. R.van Kooten - Apeldoorn;

ds. A. Kort — Krimpen aan den |Jssel;
ds. P. Molenaar — Lunteren;

prof. dr. A. de Reuver — Waddinxveen;
ds. L. W. Ch. Ruijgrok — Waarder;
dr.R. Seldenrijk - Zeist;

ds. W. Silfhout - Veenendaal;

ir. G.W. Sloof — Moerkapelle

ds.). G.van Tilburg — Ouderkerk aan den |Jssel;
ds. W. van Vlastuin - Wezep;

ds. K. Visser — Driebergen;

fam. ds. D. Visser — Amersfoort.

Uitgave

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting HCR en verschijnt vier keer per
jaar. Oplage 10.000. Gratis verzending aan
begunstigers en belangstellenden.

Inschrijving

Stichting HCR is ingeschreven onder

nr. 41121455 bij de Kamer van Koophandel
te Rotterdam en gerangschikt als ANBI,
een en ander op grond van artikel 6.33
Wet inkomstenbelasting 2001.

Giften
Stort uw giften op ING BANK-
rekening NL13 INGB 0007 5255 31,

of RABO BANK-rekening

NL62 RABO 0314 1255 82,

t.n.v. Stichting HCR te Kootwijkerbroek.
Uw gift is aftrekbaar voor de belasting!

Legaten

Testamentaire beschikkingen voor onze
Stichting vermeldt u als volgt:

“Ik legateer, vrij van rechten en kosten, een
bedragvan ... aan Stichting Hulpverlening door
Christenen in Roemenié (HCR) gevestigd te
Middelharnis”.
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GOD HOUDT
VAN ONS

Luigi Rosca

1.

In de Bijbel staat een vers dat 4 keer
herhaald wordt, namelijk: “Maar de
rechtvaardige zal uit het geloof leven.”

Dit laat zien hoe belangrijk het geloof

in God is.

Maar boven deze belangrijke waarheid
staat de titel van dit artikel: “God houdt
van ons.” Wat overtuigt ons dat de dingen
zo zijn? De tekst uit Efeziérs 2:8, daar
staat: “Want uit genade bent u zalig
geworden, door het geloof, en dat niet

uit u, het is de gave van God” God houdt
zoveel van ons... dat geloof in Hem, dat

zo belangrijk is omdat de rechtvaardigen
daardoor leven, het ons als een geschenk
wordt gegeven en daardoor redding geeft.
Hoe kan een ongelovig mens geloof
ontvangen? In Romeinen 10:17 staat: Zo
is dan het geloof uit het gehoor en het
gehoor door het Woord van God. De Heere
Jezus zei in Marcus 16:15: En Hij zei tegen
hen: Ga heen in heel de wereld, predik het
Evangelie aan alle schepselen.

Dit maakt duidelijk wat we moeten doen:
we moeten het evangelie verkondigen,
zodat mensen het evangelie kunnen horen
en geloofin de Heere Jezus krijgen, zodat
ze gered kunnen worden.

2.
In 1999, het jaar dat ik in dienst kwam bij
HCR/Betania, ging ik met André Muit naar

de gevangenis, waar hij het een en ander
regelde met de gevangenisdirectie, zodat
ik daar het evangelie kon verkondigen.
Sindsdien doe ik dit werk met Gods hulp
ook in de gevangenis. Onlangs had ik in
het evangelisatie-programma een gesprek
met een 40-jarige man, die vastzit in de
penitentiaire inrichting. Hij zei me: “Je
spreekt over God en Jezus Christus.” Ik ben
boeddhist, ik geloof in Boeddha. Wat vind
je hiervan?” Ik antwoordde: “Ik wil twee

dingen zeggen. Ten eerste, wat heeft de
Boeddha voor je gedaan?”
Hij zei me: “Hij deed niets.”




“De Heere Jezus,” zei ik tegen hem, "stierf
aan het kruis voor mijn zonden en de jouwe.
Zo liet hij ons zien dat hij van ons houdt!
Geloofin Hem biedt ons redding, geloofin
Boeddha biedt ons niets.”.

Het tweede dat ons helpt te begrijpen
waarom we in de Heere Jezus moeten
geloven, is: als je in een richting rijdt waar je
nog nooit eerder bent geweest en je de weg
niet weet. U komt op een ongemarkeerd
kruispunt, de weg splitst zich en je weet niet
welke richting je op moet. Op de kruising
zie je aan de ene kant van de weg een dode
gewonde man en aan de andere kant een
levende, wie vraag je welke richting je moet
nemen om je bestemming te bereiken?”

Hij antwoordde me: “lk vraag het aan

de levende, hoe kan ik het aan een dode
vragen?” “Je hebt goed geoordeeld, zei ik
tegen hem, “kijk... Boeddha leefde, hij vond
zijn religie uit, maar hij stierf en bleef dood.
De Heere Jezus stierf voor onze zonden,
maar Hij stond weer op. Het paasfeest

wat wereldwijd wordt erkend, wanneer
mensen elkaar begroeten met: <<Christus
is opgestaan!>>.” “Op het moment dat we
de Heere Jezus, de Levende, vragen in welke
richting we moeten gaan, zegt Hijons in
Johannes 14:6: Ik ben de Weg, de Waarheid
en het Leven. Niemand komt tot de Vader
dan door Mij. Daarom moeten we in Hem
geloven.”. “De Heere Jezus is de Zoon van
God en onze Verlosser.” De man bleef
nadenken... Het is goed dat hij het evangelie
heeft gehoord.

3.

Ik bezoek families en ontmoet allerlei
soorten mensen. Velen hebben sociale
problemen en wachten op materiéle hulp,

die wij bieden via stichting HCR. Mijn doel is
om het evangelie aan hen te verkondigen.
Op een dag ontmoette ik een jonge man, die
mijn aandacht trok toen hij me zijn naam
vertelde. “Mijn naam is Vinicius, dit is mijn
voornaam.” “Waarom hebben je ouders je
deze naam gegeven?” vroeg ik. ©

“Mijn ouders zijn christenen. Ze lazen

een christelijk boek, een verhaal van ene
Vinicius, die een bijzondere christen was

en mijn ouders vertelden me dat ze graag
wilden dat ik zo zou worden. Alleen wil ik
geen christelijke houding hebben, ik ben
niet geinteresseerd in het christendom.

Ik heb mijn leven voor me en ik wil het op
mijn manier leven.” Vinicius, zo sprak ik
hem aan en glimlachte. Ik zie dat God heel
veelvan je houdt. Allereerst in je naam die
je hebt, je kunt er dagelijks over praten, als
een permanente boodschap van God: dat
je christen moet worden. Ten tweede, toen
je ouders je deze naam gaven, hadden ze
dit ook in gedachten, maar omdat ik zoveel
weerstand bij je zie, ben ik ervan overtuigd
dat ze dagelijks bidden voor je geloof.

Ten derde, God zorgde ervoor dat je mij
ontmoette. Ik zou kunnen zeggen dat Hij
mij naar jou heeft gestuurd, zodat ook ik
met jou over Zijn liefde kan praten en dit
zou je doen besluiten christen te worden.
God zei tegen je ouders, zoals hij tegen
elke gelovige ouder zegt, in Handelingen
16:31: Geloof in de Heere Jezus Christus en
u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.
Gelovige ouders wachten op het moment
dat hun kinderen ook gelovig worden.

“Je beslissing, zei ik tegen de jongeman,
geeft blijdschap in de hemel en je ouders,
maar het zal vooral een grote zegen voor je
zijn.” Ik wens u allen Gods zegen toe!



VRIJWILLIGERS-
BIJEENKOMST

André Muit

Op 28 september jl. was de
vrijwilligersbijeenkomst van
stichting HCR. Op verzoek van het
bestuur heb ik daar een presentatie
gegeven over de steun aan kinderen.
Wat betekent al de betrokkenheid
van de vrijwilligers van stichting HCR,
van u als lezer van de nieuwsbrief,

en de inzet van het bestuur nu
eigenlijk voor kinderen in Roemenié.
Datzelfde zouden we kunnen doen
voor hulp aan families, personen met
beperkingen of senioren. Maar deze
keer gaat het over kinderen. Het leek
me een mooi thema ook voor deze
nieuwsbrief.

Zorgvuldigheid geboden

Het is altijd de eerste zorg en prioriteit
geweest om oog te hebben voor mensen
die in wanhopige omstandigheden

leven. Daar staat en stond HCR voor. 120
gezinnen die elke maand steun krijgen om
een stapje verder te komen. Dat zijn niet
dezelfde gezinnen. Zodra een familie zelf
verder kan sluiten we ons deel af en gaan
we verder met een andere familie. Door
uw steun - als lezer van de nieuwsbrief

- kunnen we heel veel kinderen, en hun
ouders, een steuntje in de rug geven. Het

gaat vaak om grote gezinnen, met ouders
die er alles voor doen om hun kinderen
een goede toekomst te geven. De
omstandigheden in een land als Roemenié
geven niet altijd de mogelijkheid. Het

is onmacht wat deze ouders voelen.
Gemiddeld zijn er 4 kinderen per familie.
Als we dat dan met 120 vermenigvuldigen
dan zijn dat al 480 kinderen per maand die
op één of andere manier geholpen worden
om een stap verder te komen in vaak
uitzichtloze omstandigheden.

Brede steun
Al deze steun wordt omringt door de
pastorale zorg van onze evangelist

Luigi Rosca die de families regelmatig




bezoekt of op kantoor met hen spreekt.
In deze omstandigheden zijn ook geld

en goederen heel belangrijk. Geld om
kinderen naar school te laten gaan, om
medicijnen te kopen, operaties te betalen
en in de eerste levensbehoeften te
voorzien.

Goederen worden door een “leger”
vrijwilligers verzameld, gesorteerd en
geladen in Nederland en getransporteerd
naar Roemenié. Stichting HCR heeft

veel betrokken vrijwilligers, zonder de
geweldige inzet van deze mensen zouden
wij ons werk in Roemenié niet op deze
manier kunnen doen!

In onze presentaties, nieuwsbrieven en
gesprekken gebruiken we vaak de zin: uw
hulp is hun toekomst! Maar is dat eigenlijk
wel zo? Het is best eens goed om naar zulk
soort dingen te kijken en een overzicht

te geven van wat er allemaal gebeurt in
Nederland maar zeker ook in Roemenié.
De zorg voor gezinnen in wanhopige
situaties noemde ik al. Basisbehoeften
ontbreken in de meeste gevallen. Wat
doen we dan om deze mensen een stap
verder te helpen? U begrijpt het al,

we beginnen met het oplossen van de
basisbehoeften. Ook dat kan per familie
verschillend zijn. In de meeste gevallen
gaat het om levensmiddelen, kleding,
schoenen, wasmiddel, dikke dekens,
beddengoed, zeep, shampoo, tandpasta,
schoolboeken, schriften en pennen. Dat
zijn goederen die door onze betrokken
vrijwilligers ingezameld worden in
Nederland.

In de meeste gevallen zijn er ook andere
problemen. Gezondheidsproblemen,
gebrek aan medicijnen, juridische

problemen of andere zaken die een
speciale aanpak vereisen. Ons team in
Bacau pakt dat op. Door uw steun kunnen
we deze mensen dan verder helpen om
zoveel als mogelijk uit deze uitzichtloze
situaties te komen.

Specialistische kennis belangrijk
Naast de zorg voor kinderen en hun
familie in moeilijke omstandigheden
bieden we via onze projecten specifieke
en specialistische hulp aan kinderen met
diverse aandoeningen. Deze projecten
proberen we zoveel als mogelijk te
financieren met geld uit Roemenié.
Subsidie van de overheid en bedrijven die
we benaderen. Sinds de coronapandemie
komen deze geldstromen moeilijk los

en hebben we heel veel zorgen over de
continuiteit van deze projecten. Ook hier
denkt het bestuur van HCR met ons mee
en regelmatig krijgen we gelabelde giften
voor deze projecten. Dat is hard nodig

in de huidige omstandigheden. Ook hier
geldt dat we zonder deze steun nog veel
grotere problemen zouden hebben. Ook
hier is uw steun heel belangrijk. We zijn
dan ook bijzonder dankbaar voor onze
trouwe achterban en nieuwsbrieflezers. Ik
kan het niet voldoende benadrukken hoe
belangrijk dat voor ons is.

Zo zijn er bijvoorbeeld 170 kinderen met
autisme die maandelijks gebruik maken
van centrum “de Dolfijn”, een centrum in
Bacau en een centrum in de stad Roman.
Uit alle delen van Roemenié komen er
aanvragen en zijn families bereid om te
verhuizen om therapie te krijgen voor
hun kinderen. De kosten per maand/per
kind zijn tussen de € 600 en € 750. Dat
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zijn bedragen die de mensen hier per
maand niet verdienen. Terwijl de therapie
zo hard nodig is voor de toekomst van
deze kinderen. Als we dan bedenken dat
de subsidie van de Roemeense overheid
wegvalt dan kunt u zich wel indenken dat
dit een enorme uitdaging is die mij en

ons team heel veel zorgen geven. Op de
wachtlijst staan nog 150 kinderen waar we
nu en voorlopig geen plaats voor hebben.
Dan hebben we nog ons
revalidatiecentrum waar kinderen met
ernstige beperkingen fysiotherapie
krijgen. Ook hebben we hier de
beschikking over een therapie bad vooral
voor kinderen met spastische problemen.
Ook voor het revalidatiecentrum hebben
we een forse wachtlijst.

Gezondheidsproblemen

Bijzondere aandacht is er voor
kankerpatiéntjes. Deze kinderen hebben
het in Roemenié heel moeilijk. De
behandeling is kostbaar. Ziekenhuizen
hebben vaak niet de juiste apparatuur en
wordt er uitgeweken naar het buitenland,
veelal Italié. Medicijnen en goede voeding
zijn heel belangrijk en ontbreken vaak. Ik
schreef kortgeleden in de nieuwsbrief over
Daniela, een dapper meisje. Bij al deze
aanvragen proberen we de kinderen en
hun familie tot steun te zijn. De aandacht
voor deze patiéntjes was er altijd al maar
zeker de herinnering aan mijn vrouw, zij

is op 8 maart dit jaar overleden aan de
gevolgen van kanker, geven deze kinderen
een bijzondere plaats in onze organisatie
en proberen we zo veel als mogelijk
betrokken te zijn bij de steun aan deze
kinderen en hun families.

Ook komen maandelijks aanvragen binnen
voor bijzondere medische problemen

bij kinderen. We bekijken elke aanvraag
heel zorgvuldig en proberen altijd iets

te betekenen. Het is u wel duidelijk dat

de problemen veel groter zijn dan we als
organisatie aan kunnen. Soms moeten we
moeilijke keuzen maken. Soms kunnen

we niet helpen en ook dat geeft soms veel
zorgen. We proberen in ieder geval te
luisteren en te kijken wat we kunnen doen.
Zelfs dat is iets wat in Roemenié vaak
ontbreekt.

Erbarmelijke situaties

Er zijn situaties dat kinderen, vaak met
hun moeder, op straat komen te staat.
Door uithuiszetting, problemen in de
familie of soms geweld of misbruik. Dat
gebeurt vaak ’s nachts of in de winter.
Deze kinderen vangen we dan op in de
transitwoning zodat ze een veilige plaats
hebben en we rustig verder kunnen
zoeken naar een passende oplossing voor
het gezin.

Stichting HCR hecht een bijzondere
waarde aan onderwijs. Om kinderen naar
school te laten gaan is geld nodig. Het
project “Toekomst voor elk kind” geeft
kinderen de mogelijkheid om toch naar
school te gaan!

Onderwijs heel belangrijk

In Nederland en andere westerse landen is
het heel gewoon dat kinderen naar school
gaan. In Roemenié is dat heel anders. Er
zijn veel arme gezinnen waar de ene dag
een kind naar school gaat en de andere
dag de andere. Om en om dus. Dat komt
vooral omdat de ouders van de kinderen



geen geld hebben om schoenen, boeken
en pennen te kopen. Die gebruikt men dan
van elkaar om toch naar school te kunnen
gaan!

Wij noemen dat hier “armoede in de
rugzak” of wel er zit bijna niets in. U

moet zich maar voorstellen dat u graag
naar school wilt en dat je helemaal niets
hebt en dan krijg je ineens de spullen
waar je altijd van gedroomd hebt. Voor
sommige kinderen in Roemenié is een set
kleurpotloden een droom.

Het thuis blijven door welke
omstandigheden dan ook, lost niets op

en geeft vaak heel veel problemen. In de
eerste plaats voor de kinderen, die graag
willen en niet kunnen, in de tweede plaats
voor de ouders die hun kinderen dolgraag
op school zien maar niet de mogelijkheden
hebben om dat te realiseren.

“Uw hll'p hun
toekomst”

Toekomst van kinderen veranderen!
Wij als team in Roemenié willen er alles
aan doen om de toekomst van kinderen
te veranderen! Daar hebben we hulp bij
nodig.
Op dit moment hebben we de
mogelijkheid om permanent kinderen te
helpen. Dat doen we als volgt:
- Aanschafvan schoolspullen,
schrijfmaterialen e.d.:
75 euro per kind/per jaar
- Beursvan 250 lei (50 euro) per maand.

Totale kosten per kind/schooljaar:

- 75euro +50eurox 10 maanden
(schooljaar) = 575 euro per jaar/kind.

Natuurlijk willen de zoveel mogelijk

kinderen een schoolbeurs geven. In dit

geval hoe meer hoe beter!

Als we mijn presentatie omzetten in

getallen dan zien we dit:

- Maandelijks krijgen gemiddeld 70
kinderen een schoolbeurs.

- Komener 170 kinderen naar onze
centra voor kinderen met autisme.

- 50kinderen revalideren.

- 450 kinderen krijgen een steun in de
rug door middel van maandelijkse
steun aan 120 gezinnen.

- Erkomen 100 kinderen naar de
kinderclub en nog eens 250 kinderen
zoals vluchtelingen uit Oekraine.
Ook anderen die in moeilijke
omstandigheden verkeren zoeken
contact met onze organisatie in
Roemenié.

Het gaat hierbij alleen om hulp aan
kinderen. De andere aspecten komen een
andere keer aan bod.

Is uw hulp hun toekomst? Dat is de
vraag die we bevestigend kunnen
beantwoorden!

We rekenen ook in de toekomst op uw
steun, het is hard nodig.

Hartelijk dank voor uw inzet en
betrokkenheid.




OUDERS OVER
DE VORDERINGEN
VAN HUN KINDEREN

Eva

Ik ben Eva, een meisje van 5 jaar, energiek
en speels. Ik hou van zingen en springen
op de trampoline en Ik ren overal. Mijn
avontuur bij centrum de Dolfijn begon
een jaar geleden. Ik had zelfs meer
energie dan ik nu heb. Ik wilde met al

het speelgoed tegelijk spelen. Het was
niet gemakkelijk voor mij om me aan

te passen aan de dagelijkse routine en

regels, kon ik moeilijk stilzitten op de

stoel, net als de andere kinderen, maar ik
probeerde het, omdat ik dat wist dat dit
beloond zou worden met iets wat ik leuk
vind. Ik was bevriend met het antwoord
“nee” maar langzamerhand werd ik

ook vrienden met het antwoord “ja”.
Hoewel ik soms onhandig en ongeduldig
ben, heb ik veel dingen kunnen leren.

Nu kan ik tellen en lezen, ik ken nu veel
woorden, ik kan kleuren en schilderen.

Ik speel meer samen met anderen
kinderen, ik wacht op mijn beurt, ook al
heb ik niet altijd geduld. Ik raakte eraan
gewend nieuwe ruimtes te accepteren en
binnen te lopen in ook minder bekende
plaatsen. Samen met de therapeuten en
de kinderen uit het Centrum bezochten
we speeltuinen, botanische tuinen, het
astronomisch observatorium en vele
andere interessante locaties. Ik heb

ook met de bus en de trein gereisd,
samen met mijn therapeut. Ik zie ook in
werkelijkheid dingen die ik heb geleerd
tijdens de sessies van mijn behandeling.
Ik durf nu ook nieuwe en voor mij vreemde
gerechten te proeven. Ik weet zeker dat
ik binnenkort nieuwe uitdagingen en
avonturen zal tegenkomen. lk kan niet
wachten om alles te ontdekken!



Andrei

Ik ben de kleine beer Andrei, ik ben

4 jaar, ik ben erg vrolijk en sympathiek.
Mijn verhaal bij centrum “de Dolfijn”
begon in september 2022. Ik stapte
onhandig dit nieuwe universum binnen

met warme en liefdevolle mensen. Ik kon
niet geloven hoeveel speelgoed op mij
stond te wachten. De open armen van
de therapeuten begroetten mij met veel
vreugde. De glimlach op hun gezichten
moedigde mij aan. Ik keek en begroette
ze verlegen. Geleidelijk begon ik aan
alles te wennen. Dat duurde eigenlijk
best wel even... Een prachtige plek
waar je de wereld van speelgoed en
spelletjes betreedt alles samen met de
andere kinderen en de volwassenen in
het centrum. Het was in het begin wel
moeilijk om zonder mijn moeder te zijn.

Maar nu kan ik niet wachten om iedere
dag nieuwe dingen in het centrum te
ontdekken! Nieuwe en opwindende dingen
op een leuke en boeiende manier. Ik hield
erg van cijfers en zo ben ik begonnen

met tellen. Met behulp van de foto’s

heb ik veel nieuwe woorden geleerd,

het is me gelukt! Ik kan mezelf uiten en
gemakkelijker communiceren met andere
kinderen in het park. Mijn therapeut heeft
mij voorbereid op de kleuterschool. Ik ben
er nu aan gewend om op mijn stoel te
blijven zitten, op mijn beurt te wachten
en met andere kinderen aan een tafel te
zitten. Ik vind het nu zelfs leuk om vragen
te beantwoorden. Ik ben er trots op dat

ik ook bepaalde angsten heb kunnen
overwinnen. Ik ben niet langer bang voor
de tondeuse, voor de stofzuiger, voor het
geluid van vliegtuigen of van een stem in
de microfoon. Na een jaar in centrum “de
Dolfijn” kan ik wel zeggen dat ik klaar ben
om naar de kleuterschool te gaan. Ik kijk
uit naar nieuwe avonturen en ervaringen.

Bepaalde angsten
leren overwinnen
in centrum
“de DolFijn”




esfe SUpg,
puterea me,

‘# DAVID:

David

Mijn naam is David, maar mijn moeder
en familieleden noemen mij Davidje.

Ik ben pas 4 jaar, ik ben nog klein, maar
ik heb een enorm potentieel. Ik houd erg
van kleuren en gekleurde afbeeldingen
maar ook van muziek en rondspringen
door het centrum. Sinds een jaar maak ik
deel uit van de vlindergroep in centrum
“de Dolfijn” Eigenlijk ben ik een soort
vlinder tussen de vlinders. [k maak mijn
therapeuten en de andere kinderen in
de groep elke dag aan het lachen. Als we
elkaar zien dan lachen we altijd, dat kan
ik je verzekeren. Toen ik voor het eerst in
het centrum kwam was ik bang. Ik voelde
me niet veilig zonder mijn moeder, ik
riep haar en zocht haar in elke hoek

van het centrum. Er waren veel nieuwe
mensen en ik wist niet wat er om mij
heen gebeurde. Maar de therapeuten
van centrum ‘de Dolfijn” bleven bij me

en wisten me iedere keer weer gerust

te stellen. Ze verwelkomden me heel
hartelijk en begrepen mijn behoeften, en
nu zijn ze mijn beste vrienden. Elke dag ga
ik met een glimlach op mijn gezicht naar
het centrum en geniet ervan elk moment
dat ik daar doorbreng. Ik heb al heel veel
dingen geleerd en mijzelf overtroffen.

Ik gebruik zelfs geen luier meer en heb ook
geleerd om mijn handen te wassen. Ik kan
nu zelf mijn schoenen aantrekken en ik
gebruik steeds meer woorden. Daardoor
kan ik mezelf veel beter uiten en mijn
familie begrijpt nu precies wat ik bedoel.
Mama heeft voor mij een T-shirt op maat

gemaakt waarop ze schreef: “Autisme is
mijn superkracht” en ik geloof haar. Ik heb
nog veel te leren,




maar met de juiste mensen gaat het mij
zeker lukken!

Theo

Mijn naam is Theodor, maar eigenlijk ben
ik Theo! Ik heb net zoveel energie als voor
de hele groep en een glimlach om te delen
ook als mijn therapeut een slechtere dag
heeft. Ik ben vrolijk en nieuwsgierig en erg
vriendelijk voor de mensen om mij heen.
Ik ben ook heel vindingrijk en beschilder
ongeveer alles wat ik met mijn kleine
handjes kan vinden. Ik vind de auto’s in de
hal van het centrum ook erg leuk. Per dag
veranderen ze in politieauto of raceauto,
precies hoe ik dat wil. En dan de ballenbak
waar ik altijd de “magische bal” zoek of

ik net doe of ik in het moeras ben en hard
moet zwemmen zodat de krokodil mij

net niet pakt. Ik heb ook dagen waarop

ik geinteresseerd ben in gastronomie

en als chef-kok maak ik dan maisbrood

en groen ijs voor mijn therapeuten. Mijn
vriend Andrei houdt mij altijd gezelschap
tijdens mijn avonturen in het centrum.

Hij is mijn beste copiloot en zoekmaatje
naar kostbare ballen in het ballenbak maar
ook een deskundige speler in hoofdstuk
1,2,3 VANG DE BAL! Nu alles zo goed gaat
in het centrum wil ik toch even zeggen dar
dit niet altijd zo was! In het begin voelde ik
mij helemaal niet thuis in het centrum met
al dat speelgoed en de kinderen waren
helemaal niet mijn vrienden. Ik wilde mij
verstoppen voor de grotere kinderen

en mezelf zo klein maken dat ze me niet
zagen. Het was een nieuwe wereld die

ik niet wilde verkennen en waar tegen

ik met al mijn kracht wilde verzetten.

Ik vond het moeilijk om te begrijpen

waarom ik eigenlijk moest luisteren en
waarom iedereen gelijk is. Waarom moet
ik eigenlijk met iedereen rekening houden
en kan ik niet gewoon doen wat ik wil?

Op mijn gemak
gaan voelen
in een‘andere
omgeving is de
inspanning van
mijn therapeuten
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Kerstpakketten

De kerstactie komt er weer aan! Ook dit
jaar willen we 600 pakketten verzorgen
voor mensen die het moeilijk hebben

of eenzaam zijn. Voor heel veel andere
mensen is het een bijzonder moeilijke tijd
waar ook ter wereld. Armoede, ziekte of
het missen van een geliefde drukken een
stempel op deze tijd.

Zo ook in Roemenié waar armoede in
veel gezinnen elke dag gevoeld wordt.
Hoe krijg ik eten op tafel voor mijn
kinderen en hoe zorg ik dat mijn kinderen
onderwijs krijgen zijn vraagstukken

waar heel veel gezinnen elke dag mee te
maken hebben.

Met uw hulp organiseren we elk jaar rond
de kerstdagen een voedselpakketten
actie. Dat zijn bijzondere momenten.
Gemiddeld verzorgen we jaarlijks

600 pakketten voor gezinnen in de meest
dramatische situaties! De standaardvraag
die ons dan gesteld wordt is: zo’n pakket
lost de armoede in een gezin toch niet op?
Nee natuurlijk niet... Maar wat willen we
er dan eigenlijk mee bereiken? Die vraag is
voor ons niet zo moeilijk te beantwoorden.
Rond de kerstdagen zoeken we de
gezinnen en personen op die alleen staan
in de vaak zo moeilijke situaties!

Armoede brengt je vaak in een isolement.
Naar heel veel ouderen kijkt niemand
om. Gedetineerden worden vergeten.

In de arme gezinnen zijn 3 maaltijden
op een dag een uitzondering, om van
een goede warme maaltijd maar niet te
spreken. Tijdens deze dagen laten we de
mensen weten dat ze niet alleen staan.
Dat er mensen zijn die aan ze denken.
Maar ook dat kerst niets te maken heeft
met glinsterende gouden sterren voor
de ramen maar met de geboorte van de
Heere Jezus, het ware Licht!

We willen graag weer voor zoveel mogelijk
mensen een lichtpuntje verzorgen rond
de kerstdagen door middel van een
voedselpakket en lectuur. We kunnen

een pakket samenstellen met bloem,




zonnebloemolie, suiker, macaroni,
spaghetti, margarine, zoetigheid voor
kinderen, conserven, etc. voor 25 euro
per pakket. Het aantal pakketten kunnen
we bepalen aan de hand van de giften
die binnenkomen.

DAR Lienden
Het team van DAR (Diaconaal Actie

comité Roemeni€) was zaterdag

16 september vertegenwoordigd op

de markt. De opbrengst was bijna €

400. Dit team houdt regelmatig acties
door het verkopen van violen in het
voorjaar, in het najaar deelnemen aan de
markt en aan het einde van het jaar de
oliebollenactie. Het hele jaar door worden
er oude metalen verzameld en weer
verkocht, wat een heel mooi bedrag per
jaar oplevert. Ook hebben zij een locatie
waar gebrachte kleding gesorteerd

en verzendklaar gemaakt wordt.

Het team is al vanaf het begin actief voor
Roemenié wat ruim 29 jaar is. Onder

leiding van dit team zijn er verschillende
werkvakanties georganiseerd. Wij willen
hen heel hartelijk bedanken voor

hun inspanningen.

Van de penningmeester

Graag ook nog even de aandacht voor de

acceptgiro die per 1 juni 2023 definitief

is verdwenen.

Geen nood, er zijn toch voldoende

manieren om uw donatie te kunnen geven:

* Ukunt ons machtigen - via uw
bank of een bericht aan HCR (email:
info@stichtinghcr.nl of website:
www.stichtinghcr.nl) —om een zelf te
bepalen bedrag periodiek automatisch
te laten overschrijven;

e U kunt uw gift doen via
internetbankieren of de QR-code op de
achterzijde van de nieuwsbrief;

* Het kan ook via onze website: ga
rechtstreeks naar ‘Doneren’ voor een
eenmalige donatie;

* Een papieren overschrijfformulier, dat
u aanvraagt bij uw bank. U vult zelf
het bedrag in en ons IBAN nummer:
NL13 INGB 0007 5255 31 t.n.v.
Stichting HCR te Opheusden.

Het formulier stuurt u op naar uw bank
en zij regelen de betaling.

De acceptgiro werd veel gebruikt door
onze donateurs. Hopelijk vindt u de
weg naar de nieuwe betaalmiddelen.
We kunnen u namelijk niet missen!




= Zorgvoor de allerarmsten.

Helpt umee?
Uw hulp is hun toekomst!

ING rek.nummer: NL13 INGB 0007 5255 31
b www.stichtinghcr.nl




